
zondag 25 mei 2025, 18:30 uur 

Voorganger: Ds. J.W. Sparreboom,                          

Nieuwerkerk a/d IJssel 

Organist: Cock Zwaan 

 

Welkom en mededelingen 

Ps. 130 : 2,3  (OB) 

Stil gebed 

Votum en groet 

Ps. 32: 2, 3  ( LvdK) 

Geloofsbelijdenis 

Ps. 103: 1, 2  (OB ) 

Gebed 

Schriftlezing: 1 Joh. 2: 7-17 

OTH 250 : 1,2,3,4 

Verkondiging 

Gezang  365 : 1,2 ( LvdK) 

Dankgebed en voorbeden 

Verkondiging  

Collectemoment 

Ps. 118: 14 (OB) 

Zegen 

 



 

 

 

Ps. 130 :2,3 

Zo Gij in 't recht wilt treden, 

O HEER, en gadeslaan 

Onz' ongerechtigheden,                                                      
Ach, wie zal dan bestaan? 
Maar neen, daar is vergeving 

Altijd bij U geweest; 

Dies wordt Gij, HEER, met beving, 

Recht kinderlijk gevreesd. 

 

Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 

Stil gebed 

Votum en groet 

Ps. 32: 2, 3 

Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:                       
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.                            
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,                   
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.        



Laat daarom tot U komen uw beminden,                  
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.   
Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,         
Gij zult aan mij al uw beloften staven.                        
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,               
omringt met liedren van bevrijding mij!                        
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,              
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.                   
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 

Geloofsbelijdenis 

 

Ps. 103: 1, 2 

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;  
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;  
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;           
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 

Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen,  
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;  
Die in den nood uw redder is geweest. 
 



 

Gebed 

Schriftlezing De broeders liefhebben 

7 Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een 

oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad; dit oude 

gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. 

8 Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in 

Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het 

ware licht schijnt reeds. 

9 Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, 

die is tot nog toe in de duisternis. 

10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is 

in hem niets dat anderen doet struikelen. 

11 Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en 

wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen 

gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind . 

12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u 

vergeven omwille van Zijn Naam. 

13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf 

het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de 

boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u 

de Vader kent. 

14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent 

Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge 

mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in 

u blijft en u de boze hebt overwonnen. 

15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld 
is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de 
Vader niet in hem. 



16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het 

vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van 

het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 

17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar 

wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

OTH 250: 1,2,3,4 

Vaste Rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,                                         
laat mij steunen op uw trouw,                                     
laat mij rusten in uw schauw,  
waar het bloed, door U gestort,  
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer dat ik breng,  
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik ganse nachten ween,  
kunnen redden, Gij alleen. 
 
Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirr' of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt, 
 die de zondaar leven doet! 
 
Eenmaal als de stonde slaat 
 dat dit lichaam sterven gaat,  
als mijn ziel uit d'aardse woon'  



opklimt tot des Rechters troon,  
Rots der eeuwen, in uw schoot  
berg mijn ziele voor de dood. 
 
Verkondiging 

LvdK 365 : 1,2 

De zonden zijn vergeven!  
Dit is een woord ten leven,  
bevrijdend van de schuld.  
Wat God ons ooit beloofde,  
wordt nu voor wie geloofde  
in Jezus' naam geheel vervuld.  
 
't Is ook voor mij geschreven:  
ook ik mag uit Hem leven  
die ons genezen heeft.  
Zijn liefde tot de zijnen  
brengt ons met Hem in 't reine,  
wij weten dat Hij ons vergeeft. 
 
Dankgebed en voorbeden 

Collectemoment 

Ps. 118: 14 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

Verhogen Uwe majesteit; 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;  
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 

Want goed is d' Oppermajesteit; 



Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
Zegen 

 
U/jij bent van harte uitgenodigd voor de ochtenddienst           
29 mei 2025 Hemelvaartsdag  om 9.30 uur 
 
Voorganger: Ds. E. van den Ham , Zoetermeer 
Organist: André Weerheim 

 


