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*Welkom en mededelingen

Zingen: Overwinningsgrond

Mijn voeten staan op overwinningsgrond
Door wat Jezus heeft volbracht

Hij triomfeerde door Zijn kruisdood

Over elke duist're macht

Daarom zal ik niet ten onder gaan

Als er angst of moeite komt

Ik richt mijn blik op Jezus' offer

Dat is mijn overwinningsgrond



Wanneer de duivel mij nog lastigvalt
En met leugens mij bestookt

Dan weer ik al zijn scherpe pijlen
Met het schild van het geloof

Jezus heeft zijn macht tenietgedaan
En hem dodelijk verwond

En ik mag delen in die zege

Ik sta op overwinningsgrond

Ik zie het kruis maar ook het lege graf
Dat van heel nieuw leven spreekt

Een leven vol van licht en vrede

Dat bewerkt wordt Gods Geest

Prijs de Heer

Die zelfs de dood versloeg

Toen Hij uit het graf opstond

Ik zal niet sterven, ik zal leven

Ik sta op overwinningsgrond

Vol goede moed hef ik mijn hoofd omhoog
Want de toekomst staat nu vast

En tot die dag leef ik met Jezus

En draagt Hij mijn zwaarste last
Wat een rijkdom dat ik Hem nu ken
Dat Zijn liefde mij eens vond

Hij is mijn vaste rots voor eeuwig

Ik sta op overwinningsgrond

Wat een rijkdom dat ik Jezus ken
Dat Zijn liefde mij eens vond

Hij is mijn vaste rots voor eeuwig

Ik sta op overwinningsgrond

Nee, ik zal niet sterven, ik zal leven
Ik sta op overwinningsgrond

*We worden stil voor onze God

*Votum en groet



Zingen: Psalm 100

Juich, aarde, juicht alom den HEER;

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De HEER is God; erkent, dat Hij

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;

Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de HEER;

Zijn goedheid eindigt nimmermeer;

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

*Lezen van de geboden

*Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij.

*Gebed

*Kindermoment



*Zingen: Een wijs man bouwde zijn huis op de rots

Een wijs man bouwde

zijn huis op de rots.

Een wijs man bouwde

zijn huis op de rots.

Een wijs man bouwde

zijn huis op de rots.

En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En het huis op de rots stond vast.

Een dwaas man bouwde
zijn huis op het zand.

Een dwaas man bouwde
zijn huis op het zand.

Een dwaas man bouwde
zijn huis op het zand.

En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer

en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer

en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer

en de vloed kwam op.

En het huis stortte in met een plof.



Dus bouw je huis op

Jezus, de Rots.

Dus bouw je huis op

Jezus, de Rots.

Dus bouw je huis op

Jezus, de Rots.

En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer
en ‘t gebed stijgt op.

En de zegen daalt dan neer
en ‘t gebed stijgt op.

En de zegen daalt dan neer
en ‘t gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.

*Schriftlezing: Genesis 37: 12-17

[12]

[13]

Toen Jozefs broers eropuit getrokken waren

om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen,
zei Israél tegen Jozef:

‘Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem.
Ik wil dat jij naar hen toe gaat.” ‘Hier ben ik,” zei Jozef,

en Jakob vervolgde: ‘Kijk of het goed gaat met je broers
en met het vee, en breng mij dan verslag uit.’

Zo stuurde Jakob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem.
Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde,

kwam er iemand op hem af die vroeg wat hij zocht.

‘Ik ben op zoek naar mijn broers,” antwoordde hij.

‘Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn?’
‘Ze zijn al van hier vertrokken,” zei de ander,

‘ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dotan zouden gaan.’
Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan.



Zingen: Psalm 25:2 en 8 (DNP)

HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.

Laat mij aan uw wegen wennen,
help mij in uw spoor te gaan —
God, U bent het die mij redt.

Hele dagen, hele nachten

ben ik hoopvol in gebed:

altijd blijf ik U verwachten.

Laat oprechtheid mij bewaren;
geef mij leven in uw licht.
Ondanks dreigende gevaren

is mijn hoop op U gericht.

HEER op wie mijn hart vertrouwt,
God in wie ik ben geborgen,
maak het volk waarvan U houdt
vrij van lijden en van zorgen.

Preek
*Zingen: Al wat ik ben (OTH 267)

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,

ik geef mijzelf volledig.

Mijn leven rust in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef,

de reden dat ik zing, bent U alleen.

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig.



Uitreiken van de Bijbels aan de ‘overstappers’
Zingen: De zegen van God

Refrein 2x:

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

*Dankgebed
*Inzameling gaven

Tijdens de collecte zingt Hineni: Praise (Elevation Worship)
De kinderen komen terug van de kinderdienst
Zingen (staande): God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,

in mijn falen ontbreekt U niet.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.



Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,

waar U woont.

Waar U woont, waar U woont, waar U woont.
Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

(Refrein)

Bridge 4x: U schijnt feller dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

(Refrein)
Waar U woont.

*Zegen



