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Welkom en mededelingen



Ps. 84: 1, 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed

Votum en groet

Ps. 71: 2, 10
Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.



Mijn hart zal steeds op U vertrouwen,
Mijn mond vindt tot Uw lof
Gedurig ruimer stof.
En zal Uw recht en heil ontvouwen;
Schoon ik de reeks dier schatten
Kan tellen noch bevatten.

We luisteren naar de geboden

WKL 167
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die jubelt door Jeruzalem.
Een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Gebed

Kindermoment



OT 531
Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.



Psalmen 16
Het hoogste goed
16  Een gouden kleinood van David.
Bewaar mij, o God,
want ik heb tot U de toevlucht genomen.

 Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
mijn goedheid is niet voor U,

 maar voor de heiligen die op de aarde zijn,
en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

 Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken
geven;
ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit
en neem de namen ervan niet op mijn lippen.

 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.

 De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,
ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

 Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

 Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.

 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

 U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Handelingen 2: 22 - 32
 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de
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Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door
krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door
Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

 deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde
raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u
gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen
aan het kruis gespijkerd en gedood.

 God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de
dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij
daardoor vastgehouden zou worden.

 Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij,
want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet zou wankelen.

 Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja,
ook zal mijn vlees rusten in hoop,

 want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige
niet over geven om ontbinding te zien.

 U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij
vervullen met vreugde door Uw aangezicht.

 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader
David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én
begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is.

 Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met
een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam,
voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan
om Hem op zijn troon te zetten,

 daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van
Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn
vlees geen ontbinding heeft gezien.

 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen
getuigen zijn.
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Ps. 116: 1, 2, 3, 4
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Verkondiging

Ps. 73: 9, 10
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.



Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

LvdK 217
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, -
dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, -
dit is al waar ik op bouw.



Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw, -
dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
'Gij zijt al waar ik op bouw!'

Zegen

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst
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