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Bij het binnenkomen  

Orgelspel Psalm 68 

 

Woord van welkom / Bemoediging en Groet 

 

Zingen Gezang 179 1, 2 en 3 (’38) 

 

1 Rust mijn ziel, uw God is Koning, 

heel de wereld zijn gebied. 

Alles wisselt op zijn wenken, 

maar Hij zelf verandert niet. 

 

2 Ieder woelt hier om verand'ring 

en betreurt ze dag aan dag, 

hunkert naar hetgeen hij zien zal, 

wenst terug 't geen hij eens zag. 

 

3 Rust mijn ziel, uw God is Koning! 

Wees tevreden met uw lot! 

Zie, hoe alles hier verandert, 

en verlang alleen naar God! 

 

 

Herinneringen aan opa door Bianca 

 

Gebed 

 



 
  

 

 

Zingen Psalm 43: 3 en 4 

 

3 Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 

4 Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt 

Mij eindeloos verheugt. 

 

 

Schriftlezing Mattheus 6: 25-34 

25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw le-

ven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet 

over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden 

zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het li-

chaam meer dan de kleding? 

26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en 

maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw he-

melse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te 

boven? 



 
  

 

 

27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan 

zijn lengte toevoegen? 

28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar 

de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en 

spinnen niet; 

29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid 

niet gekleed ging als één van deze. 

30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is 

en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, 

zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 

31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen 

wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee 

zullen wij ons kleden? 

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw he-

melse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig 

hebt. 

33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn ge-

rechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven 

worden. 

34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, 

want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke 

dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
 

Zingen  Psalm 121: 1, 2 en 4 

1 Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 



 
  

 

 

 

2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, Israels wachter wezen. 

 

4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 

 

Meditatie ‘Wees niet bang voor morgen, God is er 

al.’ 

 

 

Zingen Heer, Wilt U Mijn Leidsman Wezen 

Op de wijs van ‘wat de toekomst brengen moge’.  

 

Heer wilt U mijn leidsman wezen 

Wilt U altijd naast mij gaan 

Dat ik zonder angst en vrezen 

Aan Uw Vaderhand mag gaan 

Dat ik elke nieuwe morgen 

Of er vreugde is of pijn 

Weet dat U voor mij wil zorgen 

En altijd Uw kind mag zijn 



 
  

 

 

 

Blijf nabij wil mij geleiden 

Zonder U ben ik niets waard 

Help mij Heer wat zon te spreiden 

Voor mijn medemens op aard 

Laat die ander mogen merken 

Dat Uw liefde mij doorgloeit 

In mijn leven in mijn werken 

Als een bloem die openbloeit 

 

Gaat het in mijn eigen leven 

Langzaam naar de avond toe 

Gaan de krachten mij begeven 

Word ik stilaan zwak en moe 

Laat mij ook die laatste dagen 

D'ogen richten op Uw kruis 

Wil o Heiland mij dan dragen 

Naar Uw eeuwig Vaderhuis 

 

Dankgebed voorbede 

 

Zingen Een toekomst vol van hoop 

 

In de nacht van strijd en zorgen, 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 



 
  

 

 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

 

 



 
  

 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

Zegen 

 

Bij het uitdragen orgelspel 

 

Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo 

hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijk-

heid aanschouwd 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn 

liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Je-

ruzalem 

 

Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des le-

vens bloeit 

En de stroom van levend water door de gouden Gods-

stad vloeit 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn 

liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Je-

ruzalem 

 



 
  

 

 

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn 

met Hem 

In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruza-

lem 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn 

liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Je-

ruzalem 


