
zondag 20 juli 2025, 18:30 uur 

Voorganger : Ds. W. Markus, Bergschenhoek 

Organist : Cock Zwaan 

 

Welkom en mededelingen 

Ps. 100  (OB) 

Stil gebed 

Votum en groet 

Ps. 90: 1, 8  (NB) 

Geloofsbelijdenis 

OTH  292 

Gebed 

1e schriftlezing :Psalmen 78: 1 - 8 

2
e
  schriftlezing : Handelingen 2: 14 - 18 

3
e
  schriftlezing : Efeze 6: 1 - 4 

WKL 404:1en 2 

Verkondiging (tekst Efeze 6 : 1-4) 

WKL 205 

Dankgebed en voorbeden 

Collectemoment 

Ps. 79: 5  (NB) 

Zegen 

Ps. 100 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;             
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;                                         
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 



De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)                                    
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;                                           
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem;  
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 
Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar 

kracht Tot in het laatste nageslacht. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Ps. 90: 1, 8 

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult  
wezen de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond. 
 
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen.  



Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
Geloofsbelijdenis 

OT 292 

U die mij geschapen hebt,  
U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- en tegenspoed.  
Uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt,  

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel,  
en U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

U bent mijn bestemming.  

U hebt mij gemaakt om als uw  
kind in voor- en tegenspoed,  
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming.  

Dienen met verstand en met gevoel  
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 

Gebed 

 

Schriftlezingen 

 

 

 



Psalmen 78: 1 - 8 

 1 Een onderwijzing van Asaf. 

Mijn volk, neem mijn onderricht ter 

ore, neig uw oor tot de woorden van 

mijn mond. 

2 Ik wil mijn mond met spreuken 

opendoen en van aloude verborgenheden 

doen overvloeien, 

3 die wij gehoord hebben en weten en 

onze vaders ons verteld hebben. 

4 Wij zullen ze niet verbergen voor hun 

kinderen, maar aan de volgende generatie 

de loffelijke daden van de HEERE vertellen, 

Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan 

heeft. 

5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld 

in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die 

heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun 

kinderen bekend te maken, 

6 opdat de volgende generatie ze zal 
kennen, de kinderen die geboren zullen 
worden, en zij opstaan en ze weer aan hun 
kinderen vertellen; 
7 zodat zij hun hoop op God stellen en 

Gods daden niet vergeten, maar Zijn 

geboden in acht nemen, 

8 en niet worden als hun vaderen: 

een opstandige en ongehoorzame 

generatie, een generatie die zijn hart niet 



richtte op God en van wie de geest niet 

trouw was aan God. 

 

Handelingen 2: 14 - 18  

14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen 

stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse 

mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u 

bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren 

doordringen: 

15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u 

vermoedt, 

want het is pas het derde uur van de dag. 

16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 

17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik 

zal 

uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen 

en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen 

zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen 

dromen. 

18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen 

zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij 

zullen profeteren. 

Efeziërs 6: 1 - 4  

6 1 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de 

Heere, want dat is juist. 

2 Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod 

met een belofte), 

3 opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. 



4 En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, 

maar voed 

hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de 

Heere. 

 

WKL 404 

Eer uw ouders, overheden,  
volg hen in gehoorzaamheid, 
geef hun uw genegenheden,  
blijf hen trouw te allen tijd. 
Eer uw vader, eer uw moeder,  
dan is zegen u bereid. 
 
Volg hen, ondanks hun gebreken, 
in hun goede straf en leer.  
Weet dat hun gezag betekent,  
dat God Zelf u zo regeert.  
Eer wie over u gesteld zijn, 

 toon hun uw respect steeds weer. 
 
Verkondiging  

WKL 205 

Stroom, o vloed van Gods genade  
in gemeente huis en hart! 
Laat in overvloed zich baden,  
wie door dorheid wordt benard.  
Laat o Geest, uw stromen vloeien,  
over het verdroogde zand;  
dan zal de woestijn gaan bloeien;  
groeien vruchten op het land. 



Laat het uit Gods hemel stromen  
in de kerken wereldwijd!  
Van uw nederdaling dromen  
zonen, dochters, wijd en zijd.  
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,  
kracht, die zielen tot U tilt,  
schenkt uw stroom aan wie verlangen 

 dat God zelf hun dorst eens stilt. 
 
Kom, dan dorstigen, hier drinken  
uit die frisse heilfontein!  
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,  
maar in haar gereinigd zijn.  
Laat U door haar golven dragen  
heel de lange levensreis,  
tot u na uw aardse dagen  
wordt geleid in 't paradijs. 
 
Dankgebed en voorbeden 

Collectemoment 

 

Ps. 79: 5 (NB) 

O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,  
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,  
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden  
aan stille waat’ren en in groene weiden.  
Geslacht meldt aan geslacht  
uw goedheid en uw kracht,  
de grootheid van uw daden.  
Zo gaat een blinkend spoor  



van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 

Zegen 

 
U/jij bent van harte uitgenodigd voor de ochtenddienst           
27 juli 2025  om 9.30 uur 
 
Voorganger: Ds. J.Speksnijder, Brandwijk 

Organist: Cock Zwaan 

 

 


